
Beste stoomvrienden, 
 
Hier de tweede Nieuwsbrief van 
het vaarseizoen 2023. 
 
Het is jullie zeker al opgevallen 
dat wij weer op onze vertrouw-
de zomerplek liggen. Misschien 
heeŌ u zelfs wel ons vertrek uit 
de Lingehaven gezien. De sluis-
wachter heeŌ immers een leuk 
filmpje gemaakt van dat vertrek. 

 
De Ɵjd tussen onze aankomst aan de Ondervloed en de eerste 
vaart die gepland stond voor 13 mei is door onze techneut Willem 
gebruikt om de toerenteller aan de stoommachine te overhalen. 
Zoals op de foto’s te zien was dat hard nodig. 

En omdat de wijzerplaat er toch 
af was ook gelijk het binnen-
werk gerestaureerd. Waar-
schijnlijk is dit de eerste keer 
sinds de grote “beurt” in 1977.  
Toen is immers door de vorige 
eigenaar de hele machineka-
mer aan een grote algehele re-
visie onderworpen. 

 
Er is trouwens een boekwerkje, uitgegeven in 2013 ter gelegen-
heid van 100 jaar stoomsleepboot, met daarin de hele geschiede-
nis van onze Jan. Dit boekje is ook in PDF-formaat verkrijgbaar. Er 
bestaan 2 versies. Een uit 2013 zoals hierboven vermeld 
(misschien beter bekend als die met de roesƟge nietjes) en een 
uitgebreidere uit 2022 met daarin ook beschreven de restauraƟe 
die wij in de corona-Ɵjd hebben gedaan. Deze boekjes verkoopt 
onze Alexandra normaal in haar infostand maar zijn voor jullie als 
vriend natuurlijk graƟs op te vragen. HeeŌ u belangstelling dan 
even een mailtje en graag ook aangeven welke versie.   

 

Vaarschema 2023 

(onder voorbehoud) 

 
Zaterdag 1 juli 
rondvaarten 

Havendag Werkendam 
 
 

Weekend 
22 en 23 juli 

Lingevaarten ism 
VVV Gorinchem 

 
 

Vrijdag 4 augustus 
Gorinchem—Tilburg 

- 
5—6 augustus 

ter bezichƟging 
Piushaven Tilburg 

- 
Maandag 7 augustus 
Tilburg—Gorinchem 

 
 

Weekend 
12 en 13 augustus 
Lingevaarten ism 
VVV Gorinchem 

 
 

Vrijdag 23 september 
Gorinchem - Wijk bij Duurstede 

- 
24 – 25 september 

rondvaarten 
Lekkodagen Wijk bij Duurstede 

- 
Maandag 26 september 

Wijk bij Duurstede - Gorinchem 
 
 

November 
Intocht Sinterklaas ??? 

Vindt u oude technieken leuk?  

Wij zoeken dringend vrijwilligers die opgeleid willen worden tot 
machinist op onze stoomsleepboot 



Beste vrienden, 

mede dankzij uw bijdrage(n) hebben wij het jaar 2022 met posiƟef saldo kunnen afsluiten. Dit ondanks de 
exorbitant hoge prijs die voor de kolen betaald moet worden. 

Wij hopen ook dit jaar weer op uw steun te mogen rekenen. Maak daartoe uw bijdrage over op ons  

rekeningnummer NL13 INGB 0001 0088 77 

t.n.v. Stoomboot SƟchƟng Jan de Sterke 

als omschrijving vermeldt u uw email adres. 

Wij maken u er graag op aƩent dat onze sƟchƟng de ANBI-status heeŌ en uw bijdrage mogelijk belasƟng-
voordeel kan opleveren. Gebruik ook uw rechten als vriend zoals onderaan deze Nieuwsbrief vermeld. 

De vrijdag voorafgaand aan de Open Havendag Gorinchem en dus ook onze eerste rondvaarten dit jaar 
moest er ook weer gebunkerd worden. 4000 kg ruimte was de berekening. Vroeger moesten wij dat met 
een kruiwagen aan boord brengen, natuurlijk nadat wij die eerst vol geschept hadden met die kolen.  

 

 

 

 

 

 

Dankzij de connecƟe met Damen Shipyards Hardinxveld kan dat tegenwoordig veel makkelijker. Gewoon 
met big bags in de kraan en zo binnenboord draaien, touwtje los en hup weer 1000 kg kolen aan boord. 

Nou ja, gaat ook weleens iets een beetje fout. Jammer, moet er 
weer ouderwets kolen getrimd worden. —-> 

Daarna schoon schip maken en terug naar de Ondervloed. Was 
toch wel weer leuk. Uiteraard met dank aan Damen Shipyards te 
Hardinxveld en natuurlijk de kraanmachinist van dienst. 

En dan is het toch weer schrikken als de rekening van de kolen komt. De prijs zakt nog niet echt. Wij heb-
ben de bijdrage van onze vrienden dit jaar weer hard nodig om onze Jan varende te houden.  



Dankzij Agentschap Telecom werden wij ook nog met extra kosten ge-
confronteerd, in dit geval een nieuwe marifoon. Deze overheid heeŌ 
bedacht dat de kanaalbezeƫng aangepast moet worden. Dit betekent 
dat alle marifoons in Nederland voor herprogrammering naar de dea-
ler moeten. Een van onze marifoons kwam daarvoor niet meer in aan-
merking en dat kosƩe ons dus 

een nieuwe. Dankzij NavMarine, die de herprogrammering van de 
bestaande marifoon heeŌ verzorgd, de nieuwe geleverd heeŌ 
inclusief inbouw en dat alles voor een vriendenprijs, bleef de 
schade voor ons beperkt. Bartele nogmaals dank voor die service. 

Eindelijk 13 mei. De eerste 
vaardag in 2023. Niels heeŌ de 
ketel keurig opgestookt en die 
zaterdag rond 10.30 uur waren 
we vaarklaar. Kapitein Michael, machinist Bob en Niels. Matroos die dag was Rob.  

Diezelfde dag was in Gorinchem de Open Havendag, zodat er veel volk in de stad was. Onze Alexandra 
heeŌ bovenaan bij de brug een plekje gezocht en gevonden van waaruit zij het voorbij lopend publiek 
kon aanspreken en verwijzen naar onze ligplaats aan de Ondervloed. Een succesvolle acƟe mag het wel 
genoemd worden. Na een aarzelend begin (eerste vaart 11.30 uur) begon het goed te lopen en hebben 
we  veel passagiers aan boord gehad. 17.00 uur was de laatste aankomst en daarna heeŌ de bemanning 
volgens tradiƟe nog een versnapering genomen. 

14 mei deden we een vriendenvaart. Om 13.00 uur ver-
trokken wij met een aardig gezelschap voor een tochtje 
op de Linge. Kapitein Wim, Bob als machinist en Mi-
chael voor zijn stage in de machinekamer. Met Niels als  
matroos en Rob als gastheer was het een leuk tochtje 
naar Kedichem en terug. 2 jeugdige passagiers hebben 
zelfs nog examen gedaan en het diploma hulpstoker 
mogen ontvangen. Nogmaals gefeliciteerd jongens. 

Foto rechts Niels aan het roer. 



Bent u onze vriend?  
U ontvangt dan minimaal 3x per jaar de nieuwsbrief met foto’s en wetenswaardigheden. 
 
En verder: bekijk ook ons vaarschema want u kunt: 
 
Als vriend een rondvaart doen op een locaƟe door u te kiezen uit het vaarschema. 
—- 
Of als grote vriend een vaart op de Linge (min. 2 uur) in voor– of najaar  
OF misschien wel een keer meevaren vanaf Gorinchem naar een evenement of terug. 
—- 
En bent u echt verliefd? En is de liefde wederzijds? Dan bespreken wij graag ons tegenbod en vermelden 
wij u als sponsor op onze website. 

Eerst even de inleiding tot de volgende tegenslag. Wij, onze sƟchƟng dus, beheert een stukje Nederland-
se geschiedenis. Het is immers geregistreerd als NaƟonaal Varend Erfgoed. Dat varende erfgoed is een his-
torische stoomsleepboot, onze Jan de Sterke. Om het onderhoud, eigenlijk het hele instand houden te be-
kosƟgen, tonen wij de boot op evenementen en doen daar dan ook rondvaartjes mee. Ca. 10 dagen per 
jaar hebben wij dus betalende passagiers aan boord. 

Tot zover geen problemen. De sƟchƟng heeŌ alles op orde. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, 
een bestuur, UBO’s, een boekhouding, de boot via inschrijving in het Kadaster in eigendom en zij door-
staat alle keuringen. En de sƟchƟng staat als vrijwilligers organisaƟe ingeschreven bij de diverse instanƟes. 
Mooi toch? Goed gedaan jongens! 

Onverwacht worden wij gebeld door onze 
verzekeraar. Wij ziƩen daar al 26 jaar. WA 
+ Casco, Opvarenden en Rechtsbijstand. 
Alles prima in orde tegen een schappelijke 
prijs. Dan komt de vraag: waar verdienen 
jullie je geld mee? Huh? Staat zelfs op de 
polis, leƩerlijk staat er: het is de verzeke-
raar bekend dat er incidenteel met beta-
lende passagiers wordt gevaren. Dit wordt 
gedekt door … enz. 

Dan begint het. HeeŌ misschien te maken met een aantal recente ongevallen met schepen van de bruine 
vloot? De verzekeraar gaat opeens strikt naar regels kijken. Staat u als sƟchƟng ingeschreven bij de Kamer 
van Koophandel? Doet u rondvaartjes? En betalen de mensen daarvoor? dan bent u COMMERCIEEL bezig. 
Dan voldoet uw verzekering niet meer. De standaard opvarenden verzekering vervalt en u moet een P & I 
verzekering hebben. En niet onbelangrijk, natuurlijk minimaal drie keer zo duur.  

Die andere maatschappij (u weet wel, die grote) is nog veel duurder. Wij zijn dus gedwongen om nog eens 
kriƟsch naar ons financiële plaatje te kijken. Want niet alleen de variabele kosten (de kolen) zijn nu bijna 
onbetaalbaar, ook de vaste kosten rijzen opeens de pan uit. 

Uiteraard kunnen die rondvaartjes van € 5,- niet meer. Een glas drinken op een terras kost al meer. Maar 
wij kunnen ook niet onbeperkt de prijs verhogen, daar zit een grens aan. Wij kunnen dus gewoon niet 
meer rondkomen zonder de bijdragen van onze vrienden. Beste stoomvriend, u begrijpt de vraag al. Wilt u 
nog eens goed kijken of en wat u voor ons kunt betekenen? Wij zouden er erg blij mee zijn. 


